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II. DE GEEST VAN DE SA 
DE 10 GEBODEN VAN DE POLITIEKE SOLDAAT 

  
De adoptie van een traditie en de realisatie van de zinvolle - ook organisatorische - 
toepassing en realisatie ervan zijn belangrijk. Maar dit alles mag geen bleek 
mentaal spel en papieren idee blijven: Om historisch krachtig te worden, moet die 
innerlijke houding worden toegevoegd zonder welke niets vitaal wordt. 
  
Voor het nationaalsocialisme - zo werd in het voorwoord opgemerkt - is het 
soldaat-zijn niet alleen een belangrijk onderdeel van de natuurlijke verdeling van 
de nationale gemeenschap en, in tijden van strijd, een militante organisatievorm 
van militante nationaalsocialisten; het soldaat-zijn is een ethisch principe, een 
levenshouding die zeer concrete eisen stelt aan de militant, zodat hij kan 
volbrengen wat de Partij van haar Sturm-Abteilung verwacht! 
  
Deze eisen werden in de zomer van 1977 samengevat als de "Tien Geboden van de 
Politieke Soldaat" en zijn sindsdien volledig geaccepteerd in onze gemeenschap. 
Het waren geen dogmatische regels die willekeurig waren verzonnen - ze kwamen 
voort uit de rijkdom aan ervaring en de levenshouding van politieke soldaten uit 
de oorlogsperiode, maar ook uit de naoorlogse periode - waarbij gebruik werd 
gemaakt van de ervaringen en avonturen van de SA-strijders, maar ook van die 
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van de activisten van de "lange nacht" en vooral van de nationale 
jeugdbewegingen. Bijna acht jaar zijn sindsdien verstreken - lange jaren van 
bittere strijd, tegenslagen, ontberingen en opofferingen, vervolging, verbod en 
onderdrukking, maar ook van de doorbraak naar een verenigde, landelijke en 
functionerende beweging. De "tien geboden" bleven en veroverden steeds meer 
nieuwe Brownshirt-soldaten - niets moest worden weggelaten, niets moest worden 
toegevoegd. Het waren en zijn geen abstracte overtuigingen, morele concepten die 
vreemd zijn aan het leven, onbereikbare eisen - ze zijn geboren uit de directe 
ervaring van de strijder, uit zijn inzicht in de noodzakelijkheden van de strijd, ze 
hebben zich in het leven bewezen en vormen daarom de basis van het leven voor 
onze politieke soldaten: 
  
GELOOF! 
GEHOORZAAM! 
VECHTEN! 
WAAR ZIJN! 
COMRADELIE ! 
WERK AAN JEZELF ! 
WEES DISCREET! 
BE TAPPER! 
WEES TROTS! 
WEES GENADIG! 
  
Deze tien geboden zijn nauw met elkaar verbonden, vloeien in elkaar over, vullen 
elkaar aan, verwijzen naar elkaar. De eerste drie geboden "Geloof! Gehoorzaam! 
Strijd!" zijn de belangrijkste eisen waaruit alle andere voortvloeien - ze waren in 
dezelfde formulering al van toepassing op de bruinhemden van de historische SA!  
 
 Over het geheel genomen zijn deze tien geboden echter voortgekomen uit onze 
strijd van de nieuwe generatie nationaalsocialisten en hebben ze zich ook in deze 
strijd bewezen - ze zijn geen bleke kopie van het verleden maar een realiteit van 
het leven in het heden. 
  
Sinds acht jaar is er weer een nieuwe SA - de "10 Geboden van de Politieke 
Soldaat" zijn de basiswet, die het leven van de nieuwe Bruinhemden vormgeven 
en vormen. In zo'n tijd ontwikkelt zich al een eigen traditie, die nooit een imitatie 
kan zijn van tenten uit het verleden, ook al valt het terug op oude vormen en zet 
het de strijd van het verleden voort in zijn essentiële en blijvende aspecten. Zo heb 
ik de hoop dat deze "TEN COMMANDEMENTEN VAN DE POLITIEKE 
SOLDIER" aan het onderzoekend oog van toekomstige generaties 
nationaalsocialisten zal verschijnen als een NIEUW, als een TIENDE ASPECT 
VAN DE TRADITIE VAN DE SA - als een innerlijke bijdrage aan de nooit 
eindigende strijd voor de toekomst en ontwikkeling van ons volk, net zoals 
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hopelijk de methoden om het nazi-verbod te overwinnen ooit onze uiterlijke 
bijdrage in de glorieuze geschiedenis van het bruinhemdenleger zullen zijn! 

 
 

GELOOF! 
  
Geloof is ons levensonderhoud! 
  
Kan men echt geloof eisen - is het niet veeleer zo dat het vermogen om te geloven 
grotendeels ontsnapt aan de menselijke wilskracht, dat men geloof in iets krijgt of 
verliest, onafhankelijk van de vraag of men dat wil of niet?  
 
 In feite kan en mag men niet "geloven" in het nationaalsocialistische idee - het is 
noch religie, noch ideologie; het onderwijst niets, wat men min of meer 
willekeurig alleen maar hoeft te geloven:  
 
 Nationaal Socialisme is eenvoudigweg het besef van de biologische aard en het 
doel van de mens in zijn omgeving en de idealistische vastberadenheid om te 
werken aan de realisatie van een natuurlijke orde in plaats van alleen maar aan het 
comfort en het welzijn van het eigen leventje. Om voor zo'n Nieuwe Orde te 
vechten, organiseren de nationaalsocialisten zich in een nationaalsocialistische 
partij. En deze partij eist van elk partijlid - maar vooral van haar politieke soldaten 
- een drievoudig geloof: geloof in de partij, geloof in zijn kameraden en geloof in 
zichzelf! En dit geëiste geloof is absoluut een kwestie van willen, want het is geen 
daad van "voor waar houden" maar het besluit om te vertrouwen! Het gebod 
"Geloof!" eist niet dat ideologische of andere beweringen waar worden gemaakt, 
het eist van de politieke soldaat dat hij niet langer het centrum van zijn leven ziet 
in de verwezenlijking van onafhankelijke hoop, maar dit leven toevertrouwt aan 
de gemeenschap, waaraan het betekenis en waarde ontleent! 
  
Geloof in de partij:  
  
De partij is de georganiseerde wil om te leven van een volk; het is de 
gemeenschap die vecht voor de Nieuwe Orde en alleen in haar en door haar wordt 
deze Nieuwe Orde mogelijk. Daarom vertrouwt de nationaalsocialist er zijn leven 
aan toe: Hij kan in veel opzichten zijn eigen ideeën hebben over het 
nationaalsocialisme - dat is zelfs goed en juist - maar hij kan nooit "gelijk" hebben 
over de partij. De partij wijst de weg, zij is de voorhoede van de natie - alleen zij 
die haar volgen kunnen daarom de natie realiseren. Daarom heeft de partij altijd 
gelijk: niet omdat elke beslissing altijd juist moet zijn, maar omdat het doel juist is 
en zonder het werk georganiseerd door de partij, zonder de strijd geleid door de 
partij, zou dit doel nooit bereikt worden! Zonder de partij valt het 
nationaalsocialisme uiteen in ontelbare intellectuele kringen en politieke sekten 
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die betekenis en samenhang verliezen. De strijd voor de opbouw, het behoud en de 
overwinning van de Nationaal Socialistische Partij is de heiligste taak van het 
leven voor de politieke soldaat - het is alleen mogelijk als hij gelooft in de taak 
van de Partij, dat wil zeggen als hij er met elke vezel van zijn hart en wil op 
vertrouwt dat de collectieve wilsinspanning van Nationaal Socialistische arbeiders 
en strijders - vernieuwd en voortgezet door elke nieuwe generatie - uiteindelijk 
sterker zal zijn dan het burgerlijke systeem, dat het het systeem zal overwinnen, de 
Nieuwe Orde zal vestigen en zo het overleven en de hogere ontwikkeling van ons 
volk zal verzekeren! 
  
Geloof in je kameraden:  
 
 De partij is geen administratief mechanisme - het is de levende gemeenschap van 
nationaalsocialistische arbeiders, strijders en leiders en dus de geestelijke eenheid 
van alle mensen van een natie die samen streven naar het grote doel. Deze eenheid 
omvat niet alleen de nu levende en actieve partijkameraden - zij omvat de 
miljoenen doden, evenals de generaties van onze beweging die nog moeten 
komen. Geloof in de Partij - in de noodzaak van een georganiseerde voorhoede 
van de natie - wordt daarom aangevuld door geloof in kameraden, in mensen die 
werken en vechten binnen het kader van de Partij, vervuld van hetzelfde doel en 
met dezelfde toewijding! De eigen onbaatzuchtigheid, de toewijding van je leven 
aan een doel dat groter is dan dit leven en het overleeft, heeft zijn waarde op 
zichzelf, want een idealist is altijd een aangenamer fenomeen en leeft uiteindelijk 
een gelukkiger leven dan de materialist; maar het krijgt alleen zijn echte betekenis 
door het vertrouwen dat je kameraden naast je staan en altijd de strijd voortzetten 
waar je zelf moest stoppen - zij het door ziekte en dood, zij het door vervolging en 
gevangenschap of om andere redenen. Niets is tevergeefs, want er zullen altijd 
kameraden zijn die doorgaan, net zoals wij het werk en de strijd voortzetten van de 
kameraden die voor ons hebben gestreden. We zijn nooit alleen - zelfs niet in de 
eenzame opsluiting van de gewetensgevangenis of de ballingschap van de 
ballingschap - we maken altijd deel uit van die levende gemeenschap van 
kameraden die ons overleeft en die uiteindelijk onze wensen, doelen en aspiraties 
zal verwezenlijken. 
  
Geloof in jezelf: 
 
  De beslissing om je zo volledig over te geven aan de partij en de gemeenschap, 
om je eigen leven aan hen toe te vertrouwen, dat nu niet meer in dienst staat van 
jezelf maar van de partij, is snel genomen. Om dit vol te houden mag men nooit 
het vertrouwen in de partij en in de kameraden verliezen - maar ook niet het 
vertrouwen in zichzelf en in de eigen kracht. De persoon die gelooft is sterker dan 
hij zelf vaak weet: hij kan alles verdragen, ALS hij maar gelooft! 
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GEHOORZAAM! 
  
Gehoorzaamheid is de grote deugd van onze revolutie! 
  
Als de georganiseerde wil om te leven en de voorhoede van onze natie, eist de 
Nationaal Socialistische Partij het vertrouwen van haar partij kameraden. Om haar 
grote doel te kunnen bereiken, wordt dit echter gevolgd door de eis van 
gehoorzaamheid.- Alle partijkameraden - maar vooral natuurlijk onze politieke 
soldaten - gehoorzamen de partij en niemand anders. Ze doen dit zonder 
voorbehoud en uit alle macht - ongeacht of ze de betekenis van een bevel 
begrijpen of niet, ongeacht of het bevel van de partij overeenkomt met hun eigen 
wensen of niet. Voor de politieke soldaat gaat de plicht tot gehoorzaamheid zover 
dat hij zijn eigen leven opoffert: 
  
IEDEREEN DIE ZWEERT BIJ DE HAKENKRUISVLAG HEEFT NIETS 
MEER DAT NOG VAN HEM IS! 
  
Een dubbele plicht van gehoorzaamheid bindt de politieke soldaat aan de 
revolutionaire partij van de Duitse arbeidersklasse:  
 
 Als organisatievorm van de politieke soldaten is en blijft de Sturm-Abteilung een 
onderafdeling van de partij - ze staat niet tegenover de partij als gelijkwaardige 
partner, politiek is ze een werktuig van de partij en organisatorisch is ze de 
levensuiting van haar politieke soldaten. Wie zich inzet om politieke soldaten 
tegen de partij op te hitsen, om van de SA een onafhankelijke politieke factor te 
maken met egoïstische politieke ideeën, wie zich boven of naast de partij wil 
plaatsen in plaats van haar loyaal te dienen en zo de Volksgemeinschaft te 
realiseren, is een partijvijand! De politieke soldaat gehoorzaamt de partij en haar 
leider en laat nooit een wig tussen hem en de partij drijven! Maar als er een 
conflict ontstaat binnen de partij of tussen de partij en een van haar 
onderafdelingen, is elke individuele politieke soldaat direct ondergeschikt aan de 
partij en haar leider - dan moet en zal hij zich zo nodig tegen zijn eigen 
voormalige meerderen en kameraden keren! De politieke soldaat is de ruggengraat 
van de partij - hij mag zich nooit laten breken of tot partijvijandige acties laten 
bewegen. Het voortbestaan en het succes van de partij hangen van hem af!  
 
 In de regel is het echter zijn directe superieur die de partij belichaamt voor de po-
litieke soldaat en wiens bevelen hij moet uitvoeren tot de dood erop volgt. Maar de 
partij eist nooit blinde gehoorzaamheid aan de cadre: DE NATIONALE SOCIA-
LIST ZAL OBEY TO WIN! 
  
Hij mag en moet voor zichzelf denken, hij heeft zijn eigen persoonlijke begrip van 
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het nationaalsocialisme van waaruit hij suggesties moet doen en ideeën moet ui-
ten. De overste is verplicht om op zulke suggesties en ideeën te reageren, ze uit te 
voeren of uit te leggen waarom ze op deze manier of nu niet toepasbaar zijn. De 
plicht om te gehoorzamen is echter grenzeloos en onbeperkt - maar de politieke 
soldaat mag nooit het gevoel hebben dat hij slechts "kanonnenvoer" is en geen ka-
meraad onder de kameraden, die samenzweert voor de overwinning die alleen het 
geloof in de partij, de gehoorzaamheid aan de partij en de strijd voor de partij kun-
nen bewerkstelligen! 
  
De politieke soldaat die de indruk heeft dat er niet voldoende rekening wordt 
gehouden met zijn ideeën en voorstellen of dat genomen beslissingen in strijd zijn 
met het idee en belang van de partij, wendt zich eerst tot zijn directe superieur en 
vervolgens ook tot hogere superieuren in de partij en SA. Maar als er eenmaal een 
beslissing is genomen en een bevel is gegeven, dan moet de politieke soldaat 
gehoorzamen, dan zal hij zich met al zijn kracht inzetten. Dan is er geen aarzeling 
en geen voorbehoud meer! 
  
De hoogste autoriteit voor de politieke soldaat is de leider van de partij! Zodra de 
leider heeft gesproken, is een kwestie definitief beslist en kan er geen twijfel meer 
bestaan over de algemene lijn van de partij! 
  
Alleen degenen die geleerd hebben om op deze manier te gehoorzamen, zijn 
geschikt om zelf leiders of onderleiders te zijn:  
  
Alleen zij die geleerd hebben om te gehoorzamen zullen op een dag in staat 
zijn om bevelen te geven! 
  
De politieke soldaat mag indiscipline in alle denkbare vormen niet tolereren, noch 
bij zichzelf, noch bij zijn kameraden, noch bij een van zijn leidende kameraden. 
Hij is verplicht dit te melden zodat de partij snel en grondig elke degeneratie van 
onze revolutionaire strijdgemeenschap in een burgerlijke varkensstal in de kiem 
kan smoren! 
  
Nationaal Socialist: Leer discipline! Gehoorzaam! Dan zal de overwinning 
voor ons zijn! 

 
 

VECHTEN! 
  
De strijd is het levensdoel van de politieke soldaat! 
  
Samen met geloof en gehoorzaamheid is het gebod "Strijd!" de derde belangrijke 
eis van de partij aan haar soldaten in bruinhemden - ook de eis die eigenlijk het 
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duidelijkst zijn leven vormt en de soldaat vormt. Geloof en gehoorzaamheid - 
dat is wat de partij van alle andere partijkameraden eist, ook al is het niet met 
dezelfde consequentie die het eigen leven volledig doordringt: de eenvoudige 
partijkameraad zal beide opbrengen en naar vermogen op zijn plaats in deze 
geest voor de partij werken. Maar hij zal nog steeds gebonden blijven aan zijn 
vroegere leven met vele draden in zijn levenshouding - aan zijn familie, zijn 
beroep, zijn interesses en vriendenkringen. Hij zal proberen dit alles te 
gebruiken en toe te passen voor zijn partijwerk, maar uiteindelijk zal hij 
grotendeels in de normale kanalen van zijn privéleven blijven. 
  
De politieke soldaat daarentegen vat de eerste twee geboden al op als mijlpalen 
op de weg die van hem een ridder van de nationaalsocialistische revolutie 
maakt, die zijn privéleven volledig en totaal ondergeschikt maakt aan de dienst 
van deze revolutie. Deze ontwikkeling wordt voltooid in de derde eis, waarmee 
de politieke soldaat eindelijk zijn vroegere leven achter zich laat en alleen nog 
maar voor de revolutie leeft:  
 
 De politieke soldaat van de Nationale Socialistische Arbeiderspartij is een 
beroepsrevolutionair. Zijn leven is een strijd tegen het systeem en voor de 
Nieuwe Orde. Deze strijd heeft geen oog voor privébelangen en hoop, voor 
familie en vrienden, voor beroep en positie. De politieke soldaat vecht voor de 
zaak van de partij zonder rekening te houden met zichzelf - door dit te doen 
heeft hij al volledig gebroken met het heersende systeem, zijn orde, zijn wetten 
en gebruiken. Dit alles stelt hem bloot aan vervolging - hij neemt het ook op 
zich, gaat door de gevangenissen en is uiteindelijk bereid om alles op te 
offeren, zelfs zijn eigen leven! 
  
Het leven van een politiek soldaat, een beroepsrevolutionair en ridder in de 
Orde van de Revolutie moet je je niet voorstellen als een leven van lijden en 
opoffering, ook al lijkt dat misschien wel zo voor de buitenstaander met zijn 
burgerlijke, materialistische normen:  
 
 Deze strijd, deze breuk met de burgerlijke wereld, deze totale toewijding aan 
de Nieuwe Orde is niet het resultaat van grammaticale plichtsgetrouwheid 
gemarkeerd door een inzicht in noodzaak; de beslissing om zo'n strijdbaar 
leven te leiden kan en is niet geordend, is niet het resultaat van druk en dwang. 
De politieke soldaat voelt zich niet altijd een offerlam of een tragische figuur. 
Afhankelijk van zijn stemming en ervaring kan hij zich af en toe wel zo 
voelen. Maar diep in zijn hart weet hij dat hij niet op een andere manier kan en 
wil leven. De Sturm-Abteilung is geen arbitraire onderverdeling waar men 
ingelijfd kan worden. Het is de belichaming en de organisatievorm van een van 
de drie typen mensen die de Nationaalsocialistische Arbeiderspartij kenmerken 
- de soldaatachtige man, de strijder! 
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Hij zou alleen in een burgerlijk systeem van materialistische oriëntatie kunnen 
leven door ertegen te vechten, anders zouden leegte, verveling en zinloosheid 
hem overweldigen en verstikken! Het burgerlijke systeem kan hem daarom 
niets bieden, kan hem niet corrumperen - hij is er immuun voor, niet uit, in de 
eerste plaats, ideologische kennis, maar uit zijn levensgevoel. Zo vindt de 
strijder de zin van zijn leven en zijn geluk alleen in de strijd, zelfs als dit leven 
uiterlijk ongelukkig lijkt voor de burgerlijke buitenstaander. Natuurlijk krijgt 
deze strijd pas betekenis en overstijgt hij het eigen leven van de strijder als hij 
geworteld is in het geloof in de partij en de uitvoering van haar algemene lijn. 
De politieke soldaat vecht niet voor zelfopgelegde doelen en niet alleen voor 
zichzelf en zijn eigen soort - hij vecht voor de overwinning van de partij, die 
hem het doel laat zien en hem concrete taken geeft door de partijlijn te 
definiëren! 
  
In de huidige periode van verbod is het probleem dat de NSDAP nog niet 
opnieuw is opgekomen als een politieke voorhoede van de revolutie die in 
staat is tot actie. Zo kwamen in de geschiedenis van onze huidige 
nationaalsocialistische denkgemeenschap aanvankelijk alleen die militanten bij 
elkaar die in deze staat alleen konden leven door er tegen te vechten. Zulke 
mensen vonden elkaar snel en herkenden elkaar onmiddellijk. Zij werden het 
Storm Detachement, dat nog steeds de partij mist die erbij hoort en hen de weg 
wijst. Daarom zagen ze hun taak niet in het formuleren van programma's en 
ideologische ontwikkelingen - ze gingen gewoon concreet de strijd aan. En 
deze strijd kon alleen een strijd zijn tegen het NS-verbod en voor de nieuwe 
oprichting van de NSDAP. Alleen deze nieuwe NSDAP kon dan de politieke 
koers tot in detail bepalen. Zoals in het eerste deel beschreven, is deze nieuwe 
SA ondertussen een gemeenschap geworden die praktisch de nationaal-
socialistische beweging IS! Vandaag de dag gehoorzaamt de politieke soldaat 
zijn superieuren die hem leiden in de strijd tegen het NS-verbod en voor de 
nieuwe stichting van de NSDAP; hij vecht volgens de algemene lijn die hem is 
gegeven door onze gemeenschap, die inmiddels de rechtmatige erfgenaam is 
van de oude partij en de voorloper van de nieuwe! 
 
 

WAAR ZIJN! 
  
Onze eer heet loyaliteit! 
  
Dat was het historische motto van de strijders van de Waffen-SS. Uiteindelijk 
geldt het voor alle politieke soldaten:  
 
 Een man van eer - dat is hij wiens daden in harmonie zijn met zijn 
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overtuigingen en die gewillig en betrouwbaar de verplichtingen en 
consequenties die daaruit voortvloeien accepteert en vervult. Zo iemand 
verdient respect in de ogen van zijn medemensen, zal zichzelf kunnen en 
mogen respecteren en bezit eer. In de toekomstige nationaalsocialistische 
volksstaat en in de nationaalsocialistische beweging in het algemeen 
verwachten we dat iedereen die in onze gelederen werkt en vecht een man van 
eer is. Deze eer wordt echter niet verkregen door een eenmalige beslissing, 
maar alleen door levenslange trouw aan je overtuigingen en de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen! Daarom heet onze eer trouw - daarom moet de 
partij van haar politieke soldaten eisen, naast alle andere geboden, dat ze hun 
strijd en hun levenshouding niet opvatten als een eenmalige beslissing die naar 
believen herroepen kan worden, maar dat ze er een roeping in herkennen, een 
eretaak waaraan ze hun leven lang trouw moeten blijven! 
  
Het gebod "Wees trouw!" verzekert meer dan enig ander gebod de 
onverwoestbaarheid van ons idee en onze beweging:  
 
 In het eerste deel werd er al op gewezen dat je wel organisaties kunt 
verbieden, maar geen ideeën en vooral niet de mensen die zich aan deze ideeën 
vastklampen en dat daarom niet onderdrukking en verbod een beweging 
kunnen vernietigen, maar alleen onverschilligheid en berusting van de mensen. 
De loyaliteit van onze kameraden is echter sterker dan verbodswetten en 
verjaagt elke verleiding tot onverschilligheid en berusting - en niet slechts voor 
een paar jaar maar voor altijd: Elke generatie politieke soldaten - en wij zijn nu 
al de derde - draagt het nationaalsocialisme in de toekomst dankzij hun trouw 
aan het idee en de beweging! Wie zich vandaag als 16- of 18-jarige strijder bij 
ons aansluit, is zelf een brugpijler die de weg van de beweging voor de 
komende 50 jaar ondersteunt en mogelijk maakt. En deze loyaliteit zal dan ook 
de volgende generatie verzekeren van verandering op het juiste moment: De 
wil van de militant is sterker dan het systeem van de bourgeois! In de trouw 
van de politieke soldaat aan zijn overtuigingen en de beweging bewijst deze 
wil zich echter elke dag opnieuw! 
  
Het gebod van trouw is zeker het moeilijkst:  
 
 De opflakkering van enthousiasme roept sterke krachten op in iedereen - maar 
vooral in een vechter, die van nature geniet van avontuur, de krachtproef, de 
mannelijke test, het overwinnen van weerstand en tegenstanders. Maar dan 
blijkt het pad van de vechter al snel een pad van lijden, van opoffering, van 
afstand doen van alle burgerlijke gemakken en comfort, een pad naar de 
gevangenis en mogelijk naar de dood. En deze weg kan niet worden beheerst 
door een eenmalige inspanning, maar moet jaar na jaar, decennium na 
decennium worden bevochten. Alleen degenen die behoren tot de militante 
elite van onze gemeenschap kunnen beoordelen wat dit betekent voor het 
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individu! 
  
Maar nationaalsocialisten blijven trouw - dat is wat de oude garde van de NSDAP 
deed toen, na de mislukte opstand van 9 november 1923, de partij werd verboden. 
Dat is wat de Bruinhemden van de eerste strijdperiode deden, ondanks 
vierhonderd bloedgetuigen; dat is wat de helden van de Hitlerjeugd deden, die 
zichzelf vrijwillig opofferden toen de hele wereld erop uit was Duitsland te 
vernietigen; Dit is wat de politieke soldaten van het Reichsfront deden toen het 
verwoeste naoorlogse Duitsland elke hoop op een Duitse wederopstanding of 
zelfs op een nieuwe overwinning voor het nationaalsocialisme onmogelijk leek te 
maken; dit is wat die standvastige nationaalsocialisten deden tijdens de lange 
nacht toen het enige toekomstperspectief het wegsterven van de gelovigen leek te 
zijn! En vandaag houden WIJ de gelovigen - al in een iets betere situatie en met 
grotere vooruitzichten op een nieuw begin, maar nog steeds in een moeilijke, 
bijna hopeloze situatie. Wat een heroïsch lied is de geschiedenis van onze 
beweging!  
 
 Ja - we zullen trouw blijven, wat er ook gebeurt, totdat op een dag de zon, die 
vandaag de dag slechts in de harten van een paar mensen leeft, weer stralend 
opkomt boven Duitsland en Europa - totdat onze vlag weer vrij wappert in de 
wind! 
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